voetbal

zakdoek

h

anddoek

doelman

bloempot

boomstam

kleurboek

schoolbel

zellboot

zeepaard

voetzool
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paarden
bergen

pompen

maanden

borden




gevaar

vergeef

gemeen

benoem

bestaan

gestoei

gestaan

gegaan

verkeerd
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boompje

raampje

bloempje

broertje

kraampje

oompje

zeempje

braampje
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Die kat is
het dikst.

Hij gaat
verder.

De meeste
geeft les.

Later word
ik een
childer

Ik mompel
soms.

Het paaltje
staat het
verst.

Het wordt
steeds
mooier.

De jufis
naar de
dokter.

Ik hoor de
donder.

Ik spring
het
hoogst

Dat
snoepje is
zuurder.

Het is een
ring van
zilver.

Is zij de
dochter?

Dit was niet
simpel.

De hond is

kleiner dan

de kat.

Hij viel in
de vijver.

Vergeet je

deksel niet!

Hij is het
grootst.

Het weer
wordt nog
slechter.

Dat
masker is
heel eng.

Hij is wat
somber .

Ken jij dat
raadsel al?

Dat is het
mooist.

Neem wat
minder
verf.

Is de
winter
gedaan?

Dat
mengsel
Ziet er gek
uit.

Zij is het
stoerst.

Ik zoek de
ring op
zolder.

Een imke
zorgt voor
bijen.

Ze ging
eens naar
de zuster.
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Mijn oom
IS de
sterkste.

Hij had
twee natte
voeten.

Maak dat
touw wat
losser.

We rillen
van de
kou.

De
trommel is
heel luid.

Mijn juf is

de gekste.

De jassen
zijn daar.

De kat
werd
dikker.

Wij bakken

een broodje.

Het is
een mooi
koppel.

Dat is de
hoogste
toren.

Er zijn
hier veel
mollen.

Dat is toch
een slimme
hond.

Hij is de
tikker.

De taart
was heel
lekker.

De mooiste
boeken staan

veel
dunner.

De kapper
doet zijn
best.

ijn maag
begint te
knorren.

Zijj is
echt de
stoerste.

De juffen
staan daar.

De koffer
IS nu al
leeg.

Haal jij de
bakken?

Die kat is

de dikste.

We zijn veel
stukken
kwijt.

Maak jij de
bedden
mooi?

e pakken
er nog een

De vos
Is de
sluwste.

Loop wat
viugger!

Straks gaan
we naar de
bakker.

Arme
stakker!
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